Koffie met Leonie is een ontmoetingsplek voor
iedereen die behoefte heeft aan contact. Elke
week — ook tijdens vakanties en op feestdagen
— staan we met een team vrijwilligers klaar op vier
verschillende locaties in Wijchen. Er zijn inwoners
die we regelmatig terugzien, maar we zien ook
telkens nieuwe mensen onze koffiemomenten
bezoeken. ledereen kan binnenlopen voor een
kop koffie, een praatje, een luisterend cor. Dat
fijikt misschien simpel, maar het is 26 waardevol.
Want voor veel mensen is dit hét moment in de
week waarop ze echt contact ervaren.

Je ziet mensen echt opbloeien. Ze voelen zich
gezien, gewaardeerd. Sommige bezoekers zijn
eenzaam, anderen hebben een psychische
kwetsbaarheid of beginnende dementie.

De drempel om ergens naartoe te gaan is voor
hen vaak heel hoog. Maar bij Koffie met Leonie
voelen ze zich veilig en welkom. Ze weten:

hier mag ik gewoon zijn zoals ik ben.

lk denk dat het zit in de combinatie van warmte,
structuur en persconlijke aandacht. We zijn er
akijd. Ook in de zomer, tijdens vakanties en zelfs
op Eerste Kerstdag. Dat zorgt voor vertrouwen.
En doordat ik veel mensen ken — van huis-
bezoeken, uit de buurt of via het sociaal team —
kan ik bijna vanzelf verbindingen leggen tussen
bezoekers. Dan zie je dat mensen elkaar beter
leren kennen, buiten de koffie om samen iets
gaan doen of zelfs vriendschappen ocpbouwen,
Daar doe ik het voor.

Zeker. Laatst nog koppelde ik een oudere dame
die vaak alleen is aan een buurman met wie ze
toevallig veel interesses deelt. Inmiddels drinken
ze wekelijks samen koffie, en gaan soms samen
naar de markt. Of die meneer met beginnende
dementie, die elke keer met een grote glimlach
binnenkomt omdat hij zich hier op z'n gemak voelt.
Zulke momenten zijn goud waard.

Ja, dat is echt prachtig. Gedurende een bepaalde
periode komen elke twee weken kinderen van
basisschool De Bolster langs. Dan spelen ze samen
spelletjes met de ouderen, kletsen of knutselen
wat. Dat levert zulke mooie ontmoetingen op

- generaties die elkaar leren kennen, begrijpen
en waarderen. Je ziet hoe kinderen opbloeien
van de aandacht, en ouderen zichtbaar genieten
van het contact.

Ik hoor steeds vaker van huisartsen, zorgorgani-
saties en collega's uit het sociaal domein dat ze
mensen naar ons verwijzen, Omdat ze zien wat
het doet: mensen krijgen weer ritme, voelen zich
minder eenzaam, bouwen een netwerk op. En
dat helpt hen ook op andere viakken in hun leven.

De glimiach als iemand binnenkomt. Het verhaa!
dat iemand durft te delen. Het moment waarop
je weet: deze persoon is vandaag minder alleen.
Soms begint dat met een simpele kop koffie —
maar het effect is allesbehalve simpel.



